
RODELIJVEKENSSTRAAT 62 IN GENT

Stuur je motivatiebrief naar anjatkindt@hotmail.com voor 31 augustus. 
Meer info 0495 48 96 27.

4DE HUISGENOOT GEZOCHT

Een lichtrijke onbemeubelde grote kamer (16m²) op de 2de verdieping. Er is genoeg
plaats voor een dubbel bed, bureau en kasten.
De gemeenschappelijke ruimtes in het huis zijn: keuken, living en eetkamer, badkamer,
2 toiletten, meditatieruimte, wasmachine, fietsberging,… De gemeenschappelijke
ruimten zijn bemeubeld.
Huurcontract voor één jaar vanaf 01/09/24 (eventueel verlengbaar), kostprijs €650 per
maand met een waarborg van 2 maanden.
De gemeenschappelijke kosten (water, elektriciteit, wifi,…) verdelen we onder ons 4
Meer details over het huis en jouw kamer (room 3): Cohousing Ghent (wordpress.com)

Aanbod

Profiel

Bij voorkeur iemand die – net zoals wij – affiniteit heeft met
cohousing, bewust en duurzaam leven 
We respecteren elkaars privacy en nemen nu en dan tijd om samen te
eten, overleggen of een spelletje te spelen
Een werkende tussen 30 en 60 jaar die Nederlands spreekt
Een niet-roker
Huisdieren zijn niet toegelaten

Wij zijn Anja (47), Geert (63) en Heidi (42) en vanaf 1 september 2024
huren wij samen een mooi lichtrijk gerenoveerd rustig huis in de
Rodelijvekensstraat 62 in Gent. We zijn op zoek naar een 4de
huisgenoot.

Hartelijke groeten

Anja, Geert en Heidi

https://heernis.wordpress.com/


Word jij onze 4de huisgenoot?

Interesse? Stuur je motivatiebrief naar anjatkindt@hotmail.com voor 
31 augustus. Meer info 0495 48 96 27.

Mijn naam is Anja (47j)
Ik woon in Gent en werk

als beleidsmedewerker en
community builder bij De
Ark, een internationale

organisatie voor mensen
met een beperking. 

Mijn werk- en privéleven
lopen naadloos door

elkaar en daar hou ik van.
Zo kent iedereen op mijn
werkplek en elders me
ook als (contact)clown,

met één van mijn
handpoppen als trouwe
bondgenoot aan mijn zij. 

Ik ben Geert (63j), recent
gepensioneerd als leraar
en beleidsmedewerker

voor de Vlaamse
Overheid. Ik hou van Gent
als stad, daar wonen mijn
kinderen en recent ook
mijn eerste kleinkind.

Naast mijn nieuwe rol als
grootvader hou ik van

zingen en mijn vrienden
ontmoeten. Ik hou van

pelgrimeren en ben net
terug uit een staptocht

naar Santiago de
Compostella.

Ik ben Heidi (42j). Na
een ruime loopbaan als
docent kunstdidactiek

en hoofd
Onderwijsbeleid aan

een Vlaamse
hogeschool, maakte ik
vorig jaar de keuze om
me te herscholen in de

biologische land-en
tuinbouw in Gent. Ik hou

van het zoeken en
vinden van wilde

eetbare planten en
maak me momenteel de
permacultuur-principes

eigen. 

Samen zijn we een groep vrienden die al wat strepen hebben verdiend in onze
studies, jobs en engagementen in het leven. Onze wegen kruisten elkaar in het

gemeenschapsleven en vriendschapsbanden werden daar op basis van
gemeenschappelijke waarden gesmeed. Cohousing is voor ons een bewuste

keuze. We vinden het belangrijk om lief & leed met elkaar te delen én tegelijk elk
zijn persoonlijk ritme & privacy te respecteren. We delen dezelfde waarden zoals

bewust & duurzaam leven, gastvrijheid, aandacht voor elkaar,…
Ons huis ligt in een doodlopend straatje met gerenoveerde beluiken in het

centrum van Gent. Het huis is een samenvoeging van 3 beluiken. In het
doodlopend straatje staan bomen, een picknicktafel, kleine speeltuigen,… wat
uitnodigt om gezellig te buurten. Het huis heeft 4 grote kamers (elk ongeveer

16m²) en één kleinere kamer die we als meditatiekamer willen gebruiken. 


